
 

Leden hebben foto’s ingestuurd van plekken en plaatsen waar de bidons van TC Excelsior 

allemaal geweest zijn (heb je nieuwe foto’s? stuur ze op). 

 

2017: 

 

Gerard van Straaten, Kreta 

 

Waar komen we de bidons van 

TC Excelsior allemaal tegen? 



 

Henk Jongerden, Frankrijk. Van mijn fiets , met bidon, op een pleintje. Onderdeel van fietsroute van 
de  Middellandse  zee naar Haarlem. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bidons van Joke en Dirk Kruijff zijn niet zo heel ver van huis gekomen, maar ze zijn toch over de 

Afsluitdijk gegaan en ook in Bunschoten Spakenburg terecht gekomen, bij het rondje Zuiderzee. 

 



 

Jos Stevens in Frankrijk, plaatsje Die  (ter hoogte van Valence) en op de top van de Col de Marignac.

 



 

Hans Dekker en George Schilling, Jacques van der Burg bij de start van de Jan Janssen classic. 

 



 

 

 

 

 

Ronald Stoeckart tijdens de Giro de 

Veneto in Italië. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deze foto is ver van huis: in the Wind River Indian Reservation, Wyoming, USA. Heeft goed dienst 
gedaan!     Margreet Hasperhoven. 
 
 

 
Foto van Hein Montauban, Dennis Souverein en Maud Wijtkamp, met bidon in Lit et Mixe, Frankrijk.  
 



 

Ook hier in het mooie Frankrijk is de TC aan het trainen. Foto gemaakt door Ron en Jasmijn. 



 
Noor en Klaas bij de UECT in Luxembourg. 



 

Gerard van Sutphen bij de Hermitage in St. Petersburg. 

 



 

Ronald Stoeckart, op de top!! 

 

Charles Schelfaut en Gerard van Straaten: 

Het is dicht bij huis, maar wel speciaal event: 

De InHolland tochten. 



 

 

Onderweg tijdens mijn vakantie zijn we gestopt om naar het Techniek museum in Sinsheim, 

Duitsland te gaan en hebben daar genoten van de nostalgie, de kennis en de talenten van toen. 

Annet Massee 



 

Zaterdag 2-9. Tjerk Peijenborg 

 



 

Deelnemers fietsweekend 2017 in Ootmarsum. En allemaal een bidon in handen!! 



 

George Westerman in de sportschool!!!! 



 

Hans Dekker, Jacques van den Burg en George Schilling op de top, uiteraard met bidon!! 

  



 

Wilbert Mesman: foto’s gemaakt in Bergen, Noorwegen! Tijdens het WK Wielrennen! 

 



 

Cor Zwaan heeft tijdens zijn fietstocht op een paar mooie locaties in Vietnam en Cambodja deze 

foto’s gemaakt; uiteraard met bidon! 

 In Zuid Vietnam 

 

Angkor Wat  ('Hoofdtempel') is een tempelcomplex in Cambodja en het grootste religieuze 

monument ter wereld, met een oppervlakte van 162,6 hectares (1.626.000 m2, 1,6 km2 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambodja


 

2018 Maud Wijtkamp en Dennis Souverein in Pitigliano di Italia. 



 

Jacob Bruijn in 2019, locatie is duidelijk! 


